
Liturgie op de 3e adventszondag op 11 december 2022

Welkom en mededelingen – door ouderling van dienst

Zingen Psalm van derde adventzondag: Psalm 85:3                                                       [Hierbij gaan we staan]

Stilte – moment van stilte om ons voor te bereiden op de dienst

Bemoediging en groet
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
g:  die hemel en aarde gemaakt heeft.

v: De vrede van de Heer zij met u allen.
g: Zijn vrede ook met u.
v: Amen!

Zingen Psalm van derde adventzondag (vervolg): Psalm 85:4                                                 
[Hierna gaan we zitten]

Aansteken adventskaars

Kaarsenlied (Dit stuurt Sander door aan beamerteam)

Aansteken tafelkaarsen

Kyriegebed: er zijn twee gebedsintenties; elke intentie eindigt met: ‘Daarom roepen wij tot U’, waarna we 
het adventslied 458a (’Zuivere vlam’) zingen

a) organist speelt de melodie voor
b) we zingen 458a
c) gebedsintentie
d) we zingen 458a
e) gebedsintentie
f) we zingen 458a

Gebed bij de opening van de Bijbel

Adventsproject kindernevendienst -door de leiding kindernevendienst

- Kinderen komen naar voren
-   Verhaal
-   Projectlied (Dit stuurt Sander door aan beamerteam)

Bij de lezing en de uitleg… 
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Zingen: ‘Wees gegroet’ (Tekst naar Michel van der Plas; melodie Gezang 464, oude Liedboek)

Evangelielezing: Lucas 1:39-45 – door lector

Zingen: ‘Maria, wees gegroet’ (tekst naar Michel van der Plas; melodie Gezang 464, oude Liedboek)

Wees gegroet van ons die hopen
op verlossing van het kwaad:
jij zet ziel en lichaam open
voor het heil dat komen gaat.
Wees gegroet, jij, jonge moeder
jij die luistert naar de Stem,
jij die draagt ons aller Broeder,
lof aan jou en lof aan Hem.

Lezing: Lucas 1:46-55 – door lector

Zingen: Lied 473:2 en 3 (‘De roos van ons verlangen’)

Preek – met als motto: ‘De groet als teken van hoop en verbinding’

Zingen: Lied 440:1 en 3 (‘Ga, stillen in den lande’)

Wij gedenken

Lied bij de gedachtenis: Lied 835:1 en 4 (‘Jezus, ga ons voor’)
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Dankzegging en voorbeden: er zijn drie gebedsintenties; elke intentie eindigt met: ‘Zo bidden wij samen’, 
waarna we zingen: 

Collecte
(Kinderen komen terug)

Zingen slotlied: ‘Messiaans verlangen’, een adventslied (tekst: Piet Schelling; melodie L. van Beethoven)

Tijd van messiaans verlangen
tijd van ongekend geluk
tijd van liefdevol ontvangen
tijd van leven zonder druk.
Lieve Heer, hang deze tijden
als een mantel om ons heen,
die de onmacht bij het lijden 
zal verdrijven, ongemeen.

Wegzending en zegen – beantwoord door de gemeente met:
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